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‘Nieuws’ ontvang je ongeveer 4 keer per jaar om je op de hoogte te houden van de laatste 
ontwikkelingen die spelen, zodat je met ons mee kunt leven, danken en bidden. De brief mag 
zonder toestemming doorgestuurd worden aan anderen. 

Via de website www.2followus.com kun je jezelf aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. Neem 
bij vragen of opmerkingen gerust even contact op!🇳🇱 ’23-2
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Iemand stelde me eens de vraag: 
“Stel, je huurt een auto, was je die 
dan voor je hem terugbrengt?” 
Ehhm, nee dacht ik, dat doet het 
verhuurbedrijf toch voor je? 

“En je eigen auto, was je die?” Ik 
herinner me mijn eerste auto - een 
VW Kever - natuurlijk waste ik die! 
Vaste prik op zaterdag-morgen. 
Dát is ‘ownership’. Omdat iets van 
jou is zorg je ervoor, koester je 
het, houd je ervan.  
 
Afgelopen maanden deelde ik in 
verschillende gemeenten vanuit de 
bergrede. Jezus kiest ervoor om 3 jaar te 
investeren in 12 discipelen. Het valt me 
op hoe snel Hij ze eropuit stuurt! In 
Mattheüs 9 geeft Hij hen de opdracht te 
bidden voor werkers, en in hoofdstuk 10 
zendt Hij hen zelf uit. Al doende leren ze 

wat het betekent om Jezus te volgen en 
worden ze veranderd naar Zijn beeld. 

Vlak voordat Jezus naar de hemel 
teruggaat spreekt Hij die bekende 
woorden: “Ga dan heen…” (Mattheüs 28) 
Gaan. En eerder: “Zoals de Vader Mij 
gezonden heeft, zo zend Ik ook u” 
(Johannes 20). Jezus maakt de discipelen 
onderdeel - sterker nog mede-eigenaar - 
van Zijn missie, van Gods plan. Gebed 
speelt daarin een belangrijke rol. 

In een boek las ik: “If you pray for your 
mountain to be moved, you shouldn’t be 
surprised to wake up to a shovel” (Als je 
bidt of Jezus de ‘berg’ in jouw leven wil 
verplaatsen zou je er niet van moeten 
opkijken als je wakker wordt naast een 
schep..). Opnieuw diezelfde gedachte. 

‘Eigenaar zijn’ doet iets met je motivatie. 
Die borrelt diep vanbinnen vanzelf op. Als 
je je bewust wordt van Jezus verlangen 
om mensen opnieuw in relatie te brengen 

met Zijn Vader en hoe Hij jou daarin wil 
betrekken, wil je vanzelf gehoor geven 
aan deze oproep van je Meester. 

‘Ownership’ is een van de principes 
waarmee we Alongsiders vormgeven. De 
belangrijkste keuzes worden daarom niet 
op ‘het hoofdkantoor’ gemaakt, maar 
bijvoorbeeld wanneer jongeren zelf 
biddend hun jongere broer of zus kiezen. 
Wanneer ze biddend zoeken hoe ze met 
hun broer of zus op mogen lopen. 
‘Ownership’ leert hen om, vanuit de relatie 
met Jezus en anderen, verantwoorde 
keuzes te maken, richting te vinden, zorg 
te dragen, zelfbeheersing, verantwoording 
af te leggen, … 

Ben jij al ingestapt? Ben jij al mede-
eigenaar van Jezus’ missie? En hoe ziet 
dat er dan uit?  Het is alsof Jezus zegt: 
“Ik geef je de sleutels, ga, wees Mijn 
discipel, maak discipelen, stap in, Ik wil 
met je optrekken!” 
	 	 Vervolg op bladzijde 2 >>>

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo 
zend Ik ook u.” 

(Johannes 20:21)
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ALONGSIDERS IN NEDERLAND 
Vrijdagmorgen 08:53. Isaac arriveert. 
Sinds het voorjaar  2022 werkt hij mee 
in ons team - wat zijn we blij met hem! 
We beginnen met een goede bak 
koffie, een gedeelte uit Gods Woord, 
bijpraten en gebed. Het zijn kostbare 
momenten en de ochtend vliegt 
voorbij. 

Daarna bespreken we wat lopende 
zaken. Op 1 april was er bijvoorbeeld 
een heel gaaf evenement: de 
‘afsluiting’ van de Cambodja-reis, een 
moment van delen en getuigenissen 
met alle betrokkenen. Het was mooi 
om dat in de weken ervoor als team 
voor te bereiden. De avond was 
indrukwekkend. Deelnemers deelden 
over hun ervaringen tijdens de reis en 
wat ze van de Heer hadden gezien. Zo 

gaaf! Een moment dat we niet snel 
zullen vergeten was aan het einde van 
de avond. Als ‘ouderen’ gingen we 
rond de ‘jongeren’ staan en hebben 
we voor ze gebeden. Toegebeden, 
gezegend, aangemoedigd. Alles wat 
toen gebeurde stond natuurlijk niet in 
het script, en hadden we niet bedacht 
- het was een ‘heilig’ moment, waarin 
we samen mochten ervaren hoe 
krachtig het is als we samen optrekken 
en rondom elkaar staan. 

Alongsiders groeit in Nederland 
langzaam door. Op dit moment 
merken we dat vooral in de materialen 
die we maken en hoe die breed 
gebruikt worden. Dat is bemoedigend 
om te merken. 

Van veel jongeren horen we terug dat 
ze behoefte hebben aan goede 
voorbeelden in hun omgeving. Ze 
verlangen ernaar om deel uit te maken 
van een community. Ze zijn niet op 
zoek naar ‘perfecte’ maar naar echte 
mensen die hen laten zien hoe de 
Heer Jezus te volgen in ‘real life’. 
Broers en zussen die bereid zijn het 
gewone leven met hen te delen. Niet 

alleen op de momenten het goed gaat, 
niet alleen op zondag, maar ook 
wanneer het leven met vallen en 
opstaan gaat. Ze willen zien hoe je dat 
doet en leren hoe - juist door onze 
zwakheid heen - Gods kracht 
zichtbaar wordt. 

Vraag deze week aan de Heer hoe jij 
zo’n voorbeeld kan zijn voor iemand in 
je omgeving. Misschien is er iemand 
waar je al een natuurlijke connectie 
mee hebt, doordat je bijvoorbeeld een 
gedeelde interesse hebt (sport, studie, 
muziek, je vakgebied, …) Hoe kan je 
deze persoon helpen om te groeien?  

Bid voor je eigen lokale gemeente dat 
zij een veilige plek, een community, 
voor hun jongeren zal zijn waar ze 
kunnen ‘zijn’ en groeien naar 
geestelijke volwassenheid. 

Een hartelijke groet van ons alle vijf! 

Dank jullie wel dat jullie, op 
verschillende manieren, onze 
‘Alongsider’ zijn. 

Mart-Jan & Talitha 
Joy, Micha en Amy

Praktische gegevens 
 

Ons adres in Nederland:

Mart-Jan en Talitha van der Maas 
Jadeplantsoen 29 
1339 EK Almere 

Tel: +31 6 4840 5262 
@ : amvdmaas@me.com  
W : www.2followus.com 

 

Financiële ondersteuning:

Alongsiders betaalt ons geen salaris. 
Voor de financiële kant van ons werk 
zijn we afhankelijk van giften.  

Als je ons op die manier wilt 
ondersteunen kun je je gift overmaken 
naar het volgende rekeningnummer: 

Stichting Nehemia (ANBI) o.v.v: 
Project Alongsiders Nederland 

IBAN: NL66 SNSB 0931 7011 39 
BIC: SNSBNL2A

Gebeds-app 

Elke week sturen we een 
actueel en concreet gebedspunt via 
What’s App. We horen terug dat dit 
voor veel mensen een fijne manier is 
om actief betrokken te blijven. 

Wil je ook graag op deze manier 
meebidden? Stuur ons dan even een 
mailtje met je naam en 
telefoonnummer op Whats-app.
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